
Aan de zuidwand van de kerk hangt een epitaaf of rouwbord. In de loop van de 18e 

eeuw kwam het bij voorname families in zwang, om na het overlijden van een 

familielid, een zogenaamd rouwbord op te hangen in de kerk. Het kerkbestuur 

ontving daarvoor jaarlijks een bedrag aan geld. Dit rouwbord of epitaaf uit 1789, is 

van Gerard Jan Vos. Hij werd geboren op 23 november 1717 en overleed op 14 

december 1789.  De versieringen (leeuwenkoppen, laurierbladeren, cirkels en 

rozetten) zijn uitgevoerd in de Lodewijk XVI-stijl. In het midden staat het wapen van 

de overledene: een rode vos op goudveld met helm, helmkleed en kwartierwapens. 

Onder het wapen staat informatie over de overledene. Hij had een belangrijke functie 

bij de marine (de admiraliteit), namelijk schout bij nacht van de Staten van Holland 

en West-Friesland. Onder het bord zijn versieringen aangebracht die verwijzen naar 

het sterven (schedel en zandloper). 

 
 

 


