
Dit bord is een van de belangrijkste borden uit de kerk. Vaak kreeg dit bord een plek 

boven het koorhek. Dan kwam het de bezoekers wekelijks onder ogen. Op het bord 

staan twee jaartallen: 1612 en 1614. Het bord bestaat uit drie tekstvelden. De onderste 

twee velden worden gescheiden door middel van pilasters (pilaren). De twee 

rechthoeken verwijzen naar de eerste en de tweede tafel van de Tien Geboden. Boven 

op de twee helften staat nog een derde tekstbord. Aan beide zijden van dit bovenste 

bord zijn er geschilderde vleugels aangebracht. Op de vleugels staan links het wapen 

van Schoonhoven en rechts het wapen van de heren van Blois. Op de friezen onder en 

boven het tekstgedeelte staan teksten, die een verbinding hebben met de tien 

leefregels. Hier staat onder andere ‘Pro lege, rege, grege’, oftewel ‘voor de Wet, de 

Vorst en het volk’. Het bord is in 2024 gerestaureerd. 

 
 


